
Vandaag begin ik met een verhaal, dat zich lang geleden afspeelde. 

Ongeveer 1012 jaar voor Chr. Ruim 3000 jaar geleden. In het gebied 

waar nu Israel ligt hadden volkeren het met elkaar aan de stok. Niets 

nieuws… helaas.  

Koning Saul leider van het volk Israël verzamelde zijn leger. Aan de 

andere kant stonden de Filistijnen. Dat ging in die tijd nog zo dat ze 

tegenover elkaar stonden. In dit geval staat er in de bijbel wel 40 

dagen lang.  

Vanuit het andere kamp (de Filistijnen) werd er zo nu en dan 1 man 

naar voren geschoven en die riep vernederende dingen naar het volk 

Israël. “wie denk je wel dat je bent” “We gaan slaven van jullie 

maken” enz. Deze man was groot, heel groot. Goliath was zijn naam. 

De berekeningen waren tussen de 2 en 3 meter lang. Zo lang was het 

gemiddelde Israëlische volk toen in elk geval niet. En iedereen beefde 

als een rietje alleen al als ze deze man zagen. En helemaal als hij 

begon te tieren en te schreeuwen. En als je zag wat hij aanhad, 

wapenrusting. 

Goliat riep; staat in 1 Samuel 17; 8 Ik ben de trots van de Filistijnen, 

en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies iemand uit jullie midden en 

laat hem hier beneden komen Als hij me aan kan en me verslaat, 

zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en 

hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven 

dienen.  

Er staat in 1Samuel 17;11 Bij het horen van deze woorden stonden 

Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. Er moest een 1 op 1 

gevecht komen, maar niemand durfde het aan.  

David een herdersjongen kwam toevallig eten brengen voor zijn 

oudere broers die daar in het leger zaten. Een jong gastje. Hij hoorde 

dat ze iemand zochten die het wilde opnemen tegen Goliath. En hij 

durfde het wel aan. Toen Saul David zag protesteerde hij. Dat gaat 

niets worden! Maar aangezien er niemand anders wilde , moest het 



toch maar David worden. David kreeg een wapenrusting 

aangetrokken. Maar D was daar veel te klein voor, hij kon geen stap 

verzetten met die wapenrusting aan. “die trek ik niet aan” zei David. 

“zo kan ik me niet bewegen en”de moed zonk koning Saul nog meer 

naar de schoenen.” 

Toen Goliath David in de smiezen kreeg was hij zeer minachtend. Wat 

een miezerig ventje, kan nog niet eens een wapenrusting dragen. Dit 

stelt helemaal niets voor. 

Maar David liet zich niet intimideren. Hij zei in Samuel vers 37; De 

Heer die me gered heeft uit klauwen van leeuwen en beren zal me 

ook redden uit de handen van deze man. 

Vervolgens pakte hij een stok en 5 gladde stenen uit de rivierbedding 

en stopte deze in zijn herderstas. 

1 Sam 187;44,45 

Goliath vervloekte David. “Kom maar op!” David zei; “Jij daagt me uit 

met je zwaard/speer, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer 

van de Hemelse machten, de God van de gelederen van volk Israël 

die jij hebt beschimpt.” 

Toen liep hij op Goliath af met zijn slinger in de hand. Goliath kwam 

met volle bepakking op hem af. David mikte met zijn slinger op het 

hoofd van Goliath en Goliath viel om. Tot zover 

Wat een verhaal. Het onmogelijke gebeurde! 

Ik denk dat de meeste mensen dit verhaal wel kennen van de 

zondagschool? Maakte vooral bij de jongens veel indruk. 

Grote reus en de underdog, en de underdog wint! 

Ik denk dat we dit verhaal symbolisch mogen zien voor nu. In ons 

dagelijks leven. In ons persoonlijk leven komen we reuzen tegen. Niet 

in de vermomming zoals Goliath altijd. (Ik kom alleen maar 

vriendelijke reuzen tegen). Maar in de vorm van problemen, angsten, 



zorgen. Ik las ergens dat een mens 1x per jaar iets meemaakt wat zijn 

wereld opschudt. Minstens 1x. Een soort van gamechanger. Waar je 

mee moet dealen. Je enorm bezighoudt. In de bijbel wordt dit 

beschreven als; verzoekingen, verdrukking, benauwdheid enz.  

Het houdt je hoofd bezig; hoe moet ik hiermee omgaan? Reuzen. 

Dit verhaal geeft wat handvaten;  

1) Laat je niet intimideren, of ontmoedigen, maar weet je verbonden 

met Jezus. Trek niet een uitrusting aan uit angst, die niet bij je past 

2) Leer te kijken met de ogen van Jezus naar de situatie. 

3) Je hebt mogelijkheden van God gekregen om samen met Hem dit 

aan te gaan. God wil dat je dit traint. 

We kijken weer even naar het verhaal.  

 Er staat in de bijbel dat Goliath groot en indrukwekkend was. Maar 

er staat ook dat hij een maatje naast zich nodig had, waarschijnlijk 

omdat hij niet goed kon zien. “waar ben je” riep hij naar David terwijl 

deze recht voor zijn neus stond. Ze hebben uitgezocht dat hij 

(helemaal voor die tijd) extreem lang was, en waarschijnlijk een 

groeistoornis had. Hij daardoor wel groot was, maar slechtziend was, 

door die groeistoornis. David had geloof en kracht. En Goliath was 

groot, niet snel en slechtziend.  

Daarbij was David van kleins af aan gewend om met een slinger en 

een steen te werken. Het was van levensbelang voor hem om de 

schapen te beschermen. Hij was getraind.  

Een slinger was een leren lange slinger waar een steen in gedaan 

werd. Deze moest rondgeslingerd worden in steeds groter groeiende 

cirkels telkens sneller en sneller. Een hele speciale techniek, waar 

ongelooflijk veel vaart mee gemaakt werd. Een kunst op zich. Daarna 

in 1x loslaten met enorme precisie. Bij ervaren handen was de slinger 



een dodelijk wapen. En ze hebben uitgezocht, dit kreeg zoveel kracht 

als een pistool. Dus niks zielig wapen!  

Saul zag dit alles niet. Er staat dat hij zat te bibberen als een rietje. 

Maar David keek met andere ogen. Met ogen van geloof. Met ogen 

van inzicht. 

1 Samuel 17;45 

“Jij komt naar me toe met speer en zwaard”zei David tegen Goliath. 

“Maar ik kom naar je toe in de naam van de almachtige God. Deze 

dag wil de Heer je uitleveren in mijn handen, je neer laten vallen en 

je hoofd afhakken. Iedereen zal weten dat het niet bij zwaard of 

speer is dat de Heer redt. De strijd is aan de Heer. Toen pakte David 

een steen uit zijn herderstas . 

 

 

Weer even terugkomen bij de 3 punten:  

1) Laat je niet intimideren, of ontmoedigen, maar weet je verbonden 

met Jezus. Trek niet een uitrusting aan uit angst, die niet bij je past 

2) Leer te kijken met de ogen van Jezus naar de situatie. Heb geloof 

en vertrouwen dat hij er voor jou is. 

3) Je hebt mogelijkheden van God gekregen om samen met Hem dit 

aan te gaan. God wil dat je dit traint. 

We leven in het nieuwe Testament waar Jezus is gekomen. Een totale 

verschuiving van aanpak.  

In Efeze 6;10 ev staat; Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van Zijn 

macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen 

houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 

machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten enz. 



Onze strijd ligt niet tegen mensen.  

En Jezus zegt in Matheus 22;37 Heb de Heer, uw God lief met heel 

uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grootste en eerste gebod. Het 2e daaraan gelijk; heb je naaste lief als 

jezelf.  

Heb lief. De liefde is essentieel. Is heel belangrijk, staat bovenaan!  

 

3e punt. Zorgen, problemen, ellende, helaas het komt op je pad. 

Reuzen komen op je pad. En reuzen proberen je altijd bij God weg te 

trekken. Met leugens, intimidatie, zorgen dat je je focus op het 

verkeerde gaat hebben. Dus verbinding met Jezus is heel belangrijk. 

Jezus die laat je de waarheid zien, troost   

 

 

De Heilige geest stuurt aan, geeft richting (net als de slinger). De 

liefde maakt het verschil. De stenen in het NT zijn; geloof, hoop en 

liefde. 

Elke dag komt er denk ik wel een oefening op je pad om je hierin te 

trainen. Daar hoef je niet verbaast over te zijn, of je door te laten 

intimideren. Maar je mag dus trainen, samen met de Vader, hoe je 

hiermee om mag gaan. Met Zijn ogen leren kijken. Door ogen van 

Liefde.  

En dan gaat het misschien niet eens meer om het probleem. Maar 

eerder hoe ga je er mee om.  

Ten slot eindigen met de tekst Paulus;uit 1 Korintiërs 13; 13 NBV21 

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 

daarvan is de liefde. 

 



 

 


